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We leven in een ‘hypernerveuze’ samenleving, concludeerde de Raad voor

Volksgezondheid & Samenleving (RVS) onlangs. De snelheid, prestatiedruk en

individualisme bedreigen de mentale volksgezondheid. In Pastoraal Diaconaal Centrum

(PDC) De Herberg is dat te merken. De gemiddelde leeftijd van de gasten die in

dit christelijke centrum tot rust komen, wordt steeds lager. Het aantal gasten dat

prikkelgevoelig is, stijgt.

De RVS stelt dat een zelfhulpboek of mindfulnesscursus geen
oplossingen zijn voor overprikkelde en overspannen mensen.
‘Daarmee leggen we het probleem weer bij het individu,
maar we moeten het zien als een samenlevingsprobleem.’
Samen moeten we de samenleving tot rust brengen. In PDC
De Herberg gebeurt dat met hulp van enkele professionals
en vele vrijwilligers.

Vermoeid en belast

De Herberg ligt in de prachtige bossen bij Oosterbeek. Het
herstelcentrum werd ruim dertig jaar geleden opgericht
door de toenmalige Hervormde Kerk. Jaarlijks ontvangt De
Herberg honderden gasten uit de volle breedte van kerkelijk
Nederland. Vaak zijn ze doorverwezen door een ouderling
of diaken uit hun kerk. In De Herberg zijn mensen welkom
die ‘vermoeid en belast’ zijn. Bijvoorbeeld omdat ze een
verlies hebben geleden, er sprake is van relatieproblemen of
een (dreigende) burn-out. In De Herberg kunnen ze afstand
nemen van hun situatie. Gedurende twee tot zes weken
werken gasten in alle rust aan herstel van de verbinding met
zichzelf, God en de ander.

Vrijwilligers

Bij het werk van De Herberg zijn bijna tweehonderdveertig
vrijwilligers betrokken. In hun, soms volle, leven maken

ze tijd om samen bij te dragen aan rust, herstel en

nieuwe veerkracht. ‘De Herberg zonder vrijwilligers is
ondenkbaar’, zegt Caroline Eisma. Zij is een van de twee
vrijwilligerscodrdinatoren. ‘Sommige vrijwilligers zijn al
tientallen jaren betrokken. Ze doen betekenisvol werk en
maken deel uit van een gemeenschap. Die twee aspecten
zijn belangrijk voor hen. In De Herberg trekken ze op met
gasten, ze delen hun leven met hen. Ik hoor vaak van gasten
dat de aandacht en tijd van vrijwilligers hen veel doet. Ze
proeven daarin de liefde van God.

Samenleven en lege tijd

De RVS luidt de noodklok en terecht. De oplossing wordt
gezocht in de richting van meer gemeenschapszin en
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Caroline Eisma is vrijwilligerscoérdinator in De Herberg

meer ‘lege tijd’. Beide, samenleven en stilte, hebben een
belangrijke plek in De Herberg. De gasten volgen een
uitgebalanceerd herstelprogramma met activiteiten als
bijbelstudie, individuele gesprekken met een pastoraal
begeleider, stiitemomenten en ontspanning. Maar het zijn
de vrijwilligers die aan hun herstel een onmisbare bijdrage
leveren. Juist omdat ze de tijd nemen, liefde delen en zich
zonder bijbedoelingen of eigenbelang inzetten voor de
ander.

JACOMINE OOSTERHOFF IS TEKSTSCHRIJVER EN
MEDEWERKER COMMUNICATIE EN FONDSENWERVING BIJ
DE HERBERG IN OOSTERBEEK.

Meer informatie over het herstelprogramma,
retraites of thema-midweken in De Herberg
staat op www.pdcdeherberg.nl





