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Hey, ben jij gestopt 
met je studie? 

Wil je ontdekken of jouw talenten liggen bij 
het zorgen voor de ander? Ben je klaar met je 
studie en wil je eerst een tussen(half)jaar doen, 
voordat je gaat werken?  

Wij doen als diaconaal medewerkers, of kort-
weg  dia’s, een tussen(half)jaar op de Herberg. 
Vanaf februari zoeken we versterking, er is dan 
plek voor een nieuwe dia! Iets voor jou?!

Kom van februari tot en met juni op de Herberg 
wonen. Steek samen met ons je handen uit je 
mouwen, om zo voor de gasten van betekenis 
te zijn. Liever eerst een dag meelopen? Ook dat 
kan. Hoe dan ook, het begint met een belletje 
naar Rein van der Knijff of Idelette Westerhof 
via 026-334 2225. Tot gauw!  

Zien we je snel?! 
 

Daniëlle, Hannah en Jonathan
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Voor u ligt alweer het laatste nummer 
van ‘uit de Herberg’ in 2023, waarin we 
nadenken over de relatie tussen de Herberg 
en de christelijke gemeente.

Zoals u waarschijnlijk weet, ligt het 
ontstaan van de Herberg in de christelijke 
gemeente. Ze is niet het resultaat van 
een aantal bevlogen mensen met een 

mooi idee, maar ontstaan nadat 340 christelijke gemeenten 
erkenden dat voor sommige gemeenteleden net wat meer pastorale 
zorg nodig was dan zij konden geven. Zo is het 30 jaar geleden 
begonnen, maar ook gebleven. 

Zo bestaat de Herberg door en voor de christelijke gemeentes. 
Gemeentes verwijzen gasten naar de Herberg. De 200 vrijwilligers 
die in de Herberg actief zijn komen uit deze gemeentes. Gemeentes 
bidden voor de Herberg en dragen zorg voor een groot deel van de 
financiën, waarvoor we als Herberg heel dankbaar zijn. 

In deze ‘uit de Herberg’ geven we een inkijkje hoe die relatie 
concreet handen en voeten krijgt: voor gasten, voor vrijwilligers, 
voor diaconieën. 

Een hartelijke groet uit de Herberg,
Henk Meuleman



bijbelstudie   
 

Arjen Grobbe gastenbegeleider

 

Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

1  Denk aan verzen als Johannes 13: 15 en Mattheus 28: 19

2  Paulus schrijft hier uitgebreid over in 2 Korintiërs 8 en 9 

3  Filippenzen 1 : 3 t/m 5

4  Filippenzen 4: 10, 14 t/m 18

5  Filippenzen 2 : 25

Wanneer het gaat over de relatie tussen de 
Herberg en de christelijke gemeente valt vaak 
het woord ‘verlengstuk’. Ik vind het een wat 
lelijk woord, maar het maakt wel duidelijk 
dat er verbinding is tussen de Herberg en 
de gemeente. Zowel in de gemeente als in 
de Herberg proberen we gestalte te geven 
aan de pastorale, diaconale en missionaire 
opdracht die Jezus aan Zijn volgelingen 
gegeven heeft.¹ De gemeente heeft deze taken 
niet overgedragen aan de Herberg, maar 
op beide plekken wordt er op verschillende 
manieren werk van gemaakt. Wederzijds 
helpen we elkaar daarbij. Er is een continue 
wisselwerking tussen gemeente en Herberg. 
Ook al is er afstand, we zijn met elkaar 
verbonden. 

Dat is niet nieuw. In de Bijbel komen we al 
vormen van verbinding, wisselwerking en 

onderlinge ondersteuning tegen. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de collecte die Paulus 
onder de jonge christelijke gemeenten houdt 
voor de moedergemeente in Jeruzalem.² Je ziet 
in veel van Paulus’ brieven ook iets oplichten 
van de verbinding die er blijvend is tussen 
Paulus en de gemeenten die hij gesticht heeft. 
In de brief aan de Filippenzen komen we 
verschillende voorbeelden tegen. 

Al in de eerste verzen lezen we: ‘Ik dank mijn 
God altijd wanneer ik aan u denk, telkens 
wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol 
vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot 
nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding 
van het evangelie.’³  Paulus bidt voor de 
gemeente in Filippi en de gemeente daar bidt 
voor Paulus (vers 19). Een eerste vorm van 
verbondenheid. 
Bovendien helpt de gemeente Paulus bij het 

Verbinding met de   gemeente
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verspreiden van het evangelie. Aan het einde van de brief wijdt Paulus 
daar nog meer woorden aan: ‘De Heer heeft mij veel vreugde gegeven 
nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. (…) Uw gemeente 
is de enige geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Al 
in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten 
aan te vullen. (…) Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gaven die 
Epafroditus namens u heeft gebracht.’4 Met geld en goederen, maar 
zeker ook door mensen als Epafroditus heen is er ondersteuning en 
bemoediging. En Paulus bemoedigt de gemeente door diezelfde 
mensen heen – ‘Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen’5 
- en door zijn brief. Een tweede vorm van verbondenheid: elkaar laten 
delen in wat je ontvangen hebt. 

Als volgelingen van Jezus hebben we elkaar nodig. In 
gemeenschappelijke vormen als gemeente en Herberg. In individuele 
vormen, van mens tot mens. Als je je nu afvraagt wat dit voor jou 
betekent, denk dan eens na over de volgende vragen: 
•   Hoe kan ik vanuit mijn plekje in Gods gemeente (meer) 

verbinding maken met anderen? 
•  Wat heb ik ontvangen waarvan ik ook weer uit kan delen?

Verbinding met de   gemeente
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In oktober van dit jaar kwam 
Maikel met zijn aanstaande 
vrouw Mirjam naar de Herberg 
om terug te blikken op zijn 
verblijf in de zomer van 2021.

gast aan het woord

Jouw kaartje 
doet er toe!
Interview: Marja Korevaar



Hij vertelt: ‘2021 was geen makkelijk jaar. Het 
ging niet goed met mij. Ik was niet in staat 
om mijn werk als stratenmaker/hovenier te 
doen. Ik had net een woning gekocht en de 
problemen stapelden zich op. Ik voelde mij 
waardeloos. In die tijd werd ik gewezen op 
het bestaan van PDC de Herberg. Naast de 
behandeling door artsen heb ik heel veel steun 
gehad van de kerkelijke gemeente. Leden 
van de kerk hebben mij kaartjes en appjes 
gestuurd. Er is thuis en in de kerk voorbede 
voor mij gedaan. Al had ik er toen geen 
behoefte aan. Het was een uiting van zorg 
en liefde. Mensen laten je zien dat ze aan je 
denken, om je heen staan. Dan ervaar je dat je 
niet alleen strijdt en lijdt.

In die periode kon ik zelf niet meer bidden. In 
de Herberg werd er voor mij gebeden. Zelf 
ging ik vaak naar de kapel. Daar was ik stil. 
Ik had geen woorden meer. In de stilte van 

de kapel heb ik geleerd om te wachten op 
de antwoorden van de Here God. Voor mij 
was het programma van de Herberg helpend 
om de dagstructuur vast te houden. De 
structuur die je door de dag heen in contact 
brengt met de Here God. In de Herberg heb 
ik onder andere geleerd meer mijn grenzen 
aan te geven. En ik heb opnieuw mogen leren 
danken. Er staat niet geschreven ‘dank God 
voor alles’, maar ‘dankt God in alles’. In de 
benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt 
(Psalm 4). 

Na mijn verblijf in de Herberg hebben 
verschillende gemeenteleden en de 
voorganger gevraagd hoe het met mij ging. Ik 
heb die betrokkenheid als een aanmoediging 
ervaren.  

Later toen het steeds beter met mij ging, heb 
ik met terugwerkende kracht de kaartjes en 

appjes enorm gewaardeerd. Het heeft mij  
geholpen dat iemand een kaartje met de hand 
schrijft. Er een persoonlijke tekst op schrijft 
en soms ook een Bijbeltekst met een belofte 
van de Here God zelf. De kaartjes waren 
aansporingen om de moed niet op te geven, 
hoop te  houden voor de toekomst en te weten 
dat ik wel waardevol ben.’  

7

Maikel en Mirjam
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relatie met de gemeente

De Herberg, een     huis van de kerk 
In de Herberg is de relatie met de christelijke gemeente heel belangrijk. 
Dat geldt voor de Herberg als organisatie. We zijn het huis van de 
kerk en willen in het verlengde van het pastoraat in de gemeente van 
betekenis zijn voor gemeenteleden. Dat geldt ook de christelijke gemeente 
zelf: hoe belangrijk is het om te kunnen verwijzen naar een plek waar 
gemeenteleden op adem kunnen komen en pastorale zorg kunnen 
ontvangen. 

Geloof, zingeving en de rol van de kerk zijn gespreksonderwerpen in de begeleiding 
van de gasten. Hoe dat in de praktijk werkt, laten we zien aan de hand van de 
verhalen van twee gasten. We laten Richard (manager, 51 jaar, gehuwd en 3 kinderen) 
en Ineke (verpleegkundige, 39 jaar, single) aan het woord.

Een predikant belde ons op met zorgen over een gemeentelid, Richard. Richard is een 
hardwerkende man en actief als diaken in de kerk. Hij besteedt zoveel tijd aan zijn 
baan en aan zijn taak in de kerk, dat hij burn-out klachten heeft gekregen. Zijn huwelijk 
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De Herberg, een     huis van de kerk 
is onder druk komen te staan. Richard is op 
een punt in zijn leven aangekomen, dat hij na 
moet denken over wat echt belangrijk is in zijn 
leven. We vragen de predikant of hij Richard 
kan motiveren om zelf naar de Herberg te 
bellen.

Na een intake, waarin Richard openlijk over 
zijn leven vertelt, komt hij voor een periode 
van vier weken als gast naar de Herberg. In 
gesprekken met zijn begeleider, maar ook door 
de bijbelbesprekingen en de themaochtenden 
komt hij tot inzicht hoe hij God en zijn gezin 
weer op de eerste plaats kan stellen en hoe hij 
van daaruit kan omgaan met zijn werk en met 
zijn taak in de kerk.

Ineke is vroeger christelijk opgevoed, maar 
heeft, toen zij eenmaal uit huis was, het 
geloof langzaam naar de achtergrond 
laten gaan. Ze voelde zich teleurgesteld 
in de kerk en ging er niet meer naar toe. In 
haar werk wordt ze met grote levensvragen 
geconfronteerd. In haar eigen leven merkt 
ze dat ze het moeilijk vindt dat ze misschien 
nooit kinderen zal krijgen. Ze krijgt last van 
slapeloosheid en ze heeft veel hoofdpijn. Via 
de praktijkondersteuner van de huisarts wordt 
ze op het spoor van de Herberg gezet. In de 
intake besteden we ook aandacht aan het 
christelijke karakter van de Herberg en het 
dagprogramma. Ineke staat ervoor open om 
mee te doen. 

Als ze eenmaal in de Herberg is, merkt ze hoe 
het geloof in God op een vanzelfsprekende 
manier in de levens van mensen aanwezig is. Ze 
merkt dat geloof meer is dan de ervaringen die 
zij lang geleden in de kerk heeft opgedaan.
In de gesprekken met vrijwilligers ziet ze iets van 
de liefde van God en langzaamaan groeit bij 
haar het verlangen om zich weer te verbinden 
met een gemeente. Haar begeleider kijkt 
met haar mee met welke gemeente in haar 
woonplaats ze weer in contact kan komen en 
belt een keer met de predikant. Hij gaat op zoek 
naar een Alpha-cursus in haar omgeving, zodat 
Ineke, als ze dat wil, zich daarvoor op kan geven.

Bea Sonneveld, hoofd gastenbegeleiding

9
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Ieder op een manier die past bij wie ze zijn: 
Jan, een doener, in de keuken, Rita, een 
mensenmens, al wandelend of fietsend met 
gasten. Ze doen dat met veel vreugde. Iedere 
keer als ze ’s avonds huiswaarts rijden, zeggen 
ze: ‘Wat was het weer goed en fijn.’ Ook 
genieten ze van de spontane extraatjes in het 
Koetshuis: een miniconcert gegeven door de 
dia’s of zomaar met elkaar zingen, begeleid 
door muzikale gasten of vrijwilligers.

Hoe is dat zo gekomen, vrijwilliger op de Herberg? 
Rita: ‘Toen Jan in 2014 met pensioen ging, 

vroegen we ons af welke invulling bij ons zou 
passen. Werken in de keuken bij de Herberg, 
dat leek Jan mooi. Maar hoe kom je daar? In de 
kerkbode zagen we een uitnodiging voor een 
wandeling en concert bij de Herberg. Daar zijn 
we naartoe gegaan en van het een kwam het 
ander. We hebben een soort sollicitatiegesprek 
gehad én de vraag welke taak willen jullie 
als vrijwilliger op je nemen. Ons antwoord 
was: ‘Zet ons maar daar in, waar nodig’. Dat 
bleek als stafvervangers. Op het moment van 
daadwerkelijk beginnen, bleek er een groter 
tekort aan keukenvrijwilligers te zijn. Dat was 

eigenlijk precies wat Jan wilde… Zo zijn we 8 jaar 
geleden begonnen.’

Hoe ziet zo’n middag eruit? 
Jan: ‘We komen rond 15.00 uur op de Herberg 
aan. Ik ben vooral in de keuken te vinden voor de 
broodmaaltijd en maak dan een extraatje klaar: 
pannenkoeken (dat vind ik stiekem wel leuk, 
weinig anderen willen dat doen), tosti’s, uiensoep, 
wentelteefjes etc. Daarna helpen we bij het buffet. 
Na het eten is er de afwas en gaan we alles 
weer aanvullen voor het ontbijt van de volgende 
morgen. Als de keuken rond 19.00 uur schoon is, 

achter de schermen

Vrijwilligers aan het woord 
In gesprek met vrijwilligersechtpaar Jan en Rita Vijfhuize uit Putten.  Jan en Rita 
zijn beiden in het onderwijs werkzaam geweest. Nu zijn zij iedere 2 weken op 
donderdag als vrijwilliger actief in de Herberg. 
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gaan we naar huis. De keuken is een echte, gezellige ontmoetingsplek met dia’s 
en andere vrijwilligers. De een heeft dit nodig, de ander dat. Van deze contacten 
genieten we.’

Afgelopen 30 jaar zijn er veel vrijwilligers uit Putten geweest, de vrouwengroep uit 
Putten bijvoorbeeld. 
Rita: ‘Ja, we kwamen ook al gelijk een dia uit Putten tegen. Maar ik denk ook 
aan Tom Oussoren en Aniek Oosterom. En niet te vergeten meneer Steenkamer, 
nu een man van in de 90, die destijds met  gasten op de vrije middag uitstapjes 
maakte.’ 

Hoe leeft de Herberg in jullie gemeente in Putten? 
Jan: ‘Er is een sterke verbinding met de Herberg. De Herberg staat op het 
collecterooster. Er staan berichten over de Herberg in het kerkblad. Er wordt 
bekendheid gegeven aan wat de Herberg voor gemeenteleden kan betekenen, of 
andersom. En wat leuk is om te noemen: dit jaar is de opbrengst van de jaarlijkse 
appel- en perenpluk in de polder, een gezamenlijk initiatief van de hervormde 
gemeente en de christelijk gereformeerde kerk in Putten, voor de Herberg.’ 

Monique van der Werf
Jan en Rita

‘Zet ons maar daar in, waar nodig’
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samen sterk

Voor en door de 
gemeentes 
Vanuit de Herberg hebben we op verschillende manieren contact met de 
gemeente. We worden uitgenodigd voor spreekbeurten op koffieochtenden, 
ouderenmiddagen, gemeenteavonden en bij kerkenraden, ter plaatse of in 
het Koetshuis van de Herberg. We zijn aanwezig op diaconale dagen van 
verschillende kerken. Ook houden we presentaties voor plaatselijke diaconieën. 

Dit jaar bijvoorbeeld in de hervormde 
gemeente Rijssen op een avond met 40 
diakenen, waarop afscheid werd genomen 
en nieuwe diakenen welkom werden geheten. 
In november waren we aanwezig op een 
regionale vergadering van diakenen in de 
Bommelerwaard. 

Veel (kerken)raden ontvangen ons magazine 

‘uit de Herberg’. Ook verspreiden we dit jaar 
vanwege ons 30-jarig bestaan een speciale 
jubileumfolder met daarin suggesties voor het 
voeren van acties voor een aantal projecten 
van de Herberg.
  
De oprichting van de Herberg is in 1993 
mogelijk gemaakt door 340 diaconieën uit 
het hele land. Op de muur bij de entree van de 

Herberg zijn deze gemeenten van Groningen 
tot Middelburg zichtbaar door de namen van 
deze gemeenten op een steen, aangebracht in 
vorm van de kaart van Nederland. 
We zijn dankbaar voor de vele gemeenten die 
de Herberg trouw zijn blijven steunen vanaf de 
start en ook voor de uitbreiding van het aantal 
gemeenten in de afgelopen 30 jaar. Bijzonder 
en mooi is het dat steeds meer gemeenten, ook 

diakenen Bommelerwaard
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In deze tabel ziet u dat we dit jaar t/m het 3e kwartaal minder dan 50% van de begrote giften 
voor 2023 hebben ontvangen. Om 2023 conform de begroting te kunnen afsluiten, hebben 
wij in het 4e kwartaal nog €240.000 aan giften nodig. Wilt u als diaconie of gemeentelid 
overwegen deze maand bij te dragen met een (eindejaars)gift om het werk van de Herberg 
blijvend mogelijk te maken? Alvast hartelijk dank!

Henk Meuleman

Begroting 
2023

Realisatie t/m 
30-09-2023

Realisatie 
in %

Nog te  
realiseren

Giften kerkelijke gemeenten € 381.100  € 172.118 45% € 208.982 

Giften particulieren € 57.900  € 37.402 65% € 20.498 

Overige giften € 29.500  € 18.785 64% € 10.715 

Totaal € 468.500  € 228.305 49% € 240.195 

Tabel. Begroting en realisatie giften 2023.

buiten de Protestantse Kerk in Nederland, zich op allerlei manieren bij de Herberg betrokken weten.
Begin oktober hebben we weer onze diaconale nieuwsbrief verstuurd met de ontvangen giften 
t/m het 3e kwartaal 2023. Wij zijn dankbaar voor alle giften die we dit jaar hebben ontvangen.



14

algemeen nieuws

Najaar-
arrangement 
met concert

Een korte terugblik op het 
najaar-arrangement zaterdag  
11 november.

Wat een prachtige dag! We 
startten met de expositie over 
de Psalmen van Christa Rosier, 
daarna een wandeling rond de 
Pietersberg en de Hemelse berg 
en tot slot een verrassend concert 
Boudewijn en Lydia Zwart op hun 
kamerbeiaard en de vleugel. 

Na veel regen die week, was het 
tijdens de wandeling droog en zelfs 
zonnig herfstweer!  

Een bezoeker: ‘Deze dag voelde als 
een mini-vakantie.’ Veelzeggend.
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Agenda

Vacatures

Meer info: www.pdcdeherberg.nl

25 januari    Herbergdag 
voor predikanten, voorgangers, pastoraal 
werkers en pastorale teams

10 februari   Kom-op-adem dag 
‘Opa's en oma's met verlies’

2 maart   Concert
met Martin Zonnenberg en Marjolein de Wit

23 maart   Kom-op-adem dag
'Onderweg met psalmen'

10-12 april   Kom-op-adem midweek 
‘Leven met verlies’

15-17 april   Kom-op-adem midweek 
‘In balans’ 

•   Dagvrijwilliger op maandag
•    Inval Stafvervanger vrijdag/zaterdag  

  en zaterdag/zondag

Hechting en hechtingsproblemen hebben 
invloed op het godsbeeld en ook op relaties van 
ons als mensen. Wat betekent dit voor pastoraat 
en prediking? Een relevante vraag! Prof. dr. 
Hanneke Schaap denkt op donderdagmiddag 
25 januari hierover met ons na tijdens een lezing 
over ‘Hechting, geloof en relaties’. Daarna 
gaan we hierover in gesprek. Aansluitend 
is er een gezamenlijk broodmaaltijd. Deze 
middag is speciaal bedoeld voor predikanten, 
voorgangers, pastoraal werkers en pastorale 
teams. Van harte uitgenodigd!
  
Tijd: 14.30-17.30 (zonder maaltijd) /  
19.00 uur (met maaltijd). 

Aanmelden: 
herbergdag@
pdcdeherberg.nl

Herbergdag

Op zaterdag 10 februari 2024 is er een 
KOA-dag voor opa's en oma's die een 
kleinkind hebben verloren. We zullen 
stilstaan bij de impact van het verlies van 
een kleinkind, wat het doet met u als opa 
en oma en wat de invloed daarvan is op 
(familie)relaties. Ook de ontmoeting en het 
delen als lotgenoten onder elkaar is een 
belangrijk onderdeel van het programma. 
Op verschillende manieren hopen we 
met elkaar uw kleinkind en het gemis 
van hem of haar zichtbaar te maken. 
Van harte uitgenodigd. Wellicht heeft 
u vrienden of kennissen voor wie dit een 
waardevolle ontmoeting zou zijn. Stuur 
deze informatie dan gerust door. Deze dag 
wordt gehouden in het Koetshuis van de 
Pietersberg. 
 
Aanmelden: komopadem@pdcdeherberg.nl  
of 026-3342225.

Kom-op-adem dag voor  
opa’s en oma’s met verlies

kort nieuws
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bank:  NL58 RABO 0302 2633 30

t.n.v. Stichting De Pietersberg

 

Gun een 
gast herstel!
Sponsor een gast 
voor een dag: € 70

Om het verblijf voor een gast betaalbaar te houden, wordt voor een gast 
de helft in rekening gebracht. Voor de andere helft zoeken we mensen die 
het werk van de Herberg een warm hart toedragen en dit financieel willen 
steunen. Voor € 70 sponsort u het verblijf van een gast voor één dag. 

Hoeveel dagen neemt u voor uw rekening? 

Eindejaarsgift 
KEURMERK
CHRISTELIJKE ZORG

Denk rondom de feestdagen ook aan een ander

Gast Kim


