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Een gastvrije, 
liefdevolle plek 

voor ieder die het 
nodig heeft om tot 

rust te komen en 
te werken aan een 
nieuw perspectief. 



3

Pastoraal Diaconaal Centrum de 
Herberg wil als verlengstuk van de 
plaatselijke kerkelijke gemeente 
een tijdelijk huis en geestelijke 
begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden die, om wat voor 
reden dan ook, even afstand willen 
nemen van hun woon/werksituatie en 
zich willen bezinnen op levensvragen. 
Daarbij kunnen psychosociale 
problemen een rol spelen.

De Herberg op het landgoed De 
Pietersberg in Oosterbeek bestaat 
sinds 1993. Het werd, na een lange tijd 
van voorbereiding, opgezet vanuit 
de IZB en mede dankzij de inzet van 
veel deelnemende kerken geopend op 
2e pinksterdag 1993. Als Missionair 
Diaconaal Centrum fungeerde het  
16 jaar lang als een van de werktakken 
van de IZB. Sinds 2009 is de Herberg 
verzelfstandigd en gaat het verder als 
Pastoraal Diaconaal Centrum. 

Mission statement Geschiedenis
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Voor wie? 
Ben jij iemand die alle ballen in de lucht houdt en zich nu 
overbelast voelt? Heb je zorgen over je relatie of over je kinderen? 
Heb je te maken met verlies, eenzaamheid, somberheid, of  
dorheid in je geloof ? Overweeg dan eens een herstelarrangement 
in de Herberg. 
 

Pastoraat 
Liefdevolle aandacht, professionele pastorale begeleiding, een 
geopende Bijbel en een gezond dagritme zijn de ingrediënten van 
het herstelarrangement. Je verblijft in een kleine groep tussen 
de twee en zes weken in de Herberg. Het dagprogramma met 
de gezamenlijke maaltijden, bijbelbesprekingen, creativiteit, 
themabijeenkomsten en rustmomenten zorgt voor afwisseling en 
structuur. Iedere gast heeft een persoonlijk begeleider waarmee 
een of twee keer per week een pastoraal gesprek is. En natuurlijk 
is er de omgeving die uitnodigt tot wandelen, fietsen en genieten 
van Gods schepping. 

Voor meer informatie, kijk op onze website www.pdcdeherberg.nl. 
Wij hebben op werkdagen telefonisch spreekuur van 9.00-10.00 uur 
of 12.45-13.15 uur.

Herstelarrangement

Voor wie? 
Heb je te maken (gehad) met verlies, omdat een geliefde van 
je is overleden? Of herken je bij jezelf burn-outklachten? 
Houden familierelaties je erg bezig? 
 

Kom-op-adem midweek 
We bieden twee keer per jaar een driedaagse aan rondom 
een bepaald onderwerp, zoals ‘Leven met verlies’ of 
‘In balans’ (bij burn-out) of ‘Ik en mijn familie’. In een  
kleine groep staan we stil bij het onderwerp en heb je 
contact met lotgenoten. Dit wordt afgewisseld met  
rust- en ontspanningsmomenten.  
 
Voor meer informatie, kijk op www.pdcdeherberg.nl.

Kom-op-adem midweek

https://pdcdeherberg.nl/voor-wie/kom-op-adem-midweken/
https://pdcdeherberg.nl/voor-wie/herberggast-2/
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Voor wie? 
Wil je meer tijd nemen voor God en geloof, voor het lezen van de 
Bijbel en gebed? Sta je voor een belangrijke beslissing? Verlang 
je naar een aantal dagen stilte, rust en natuur? Wil je graag 
met een retraitebegeleider in gesprek over de (grote en kleine) 
vragen in je leven? Meld je aan voor onze individuele retraite.  
 

Verdieping in je geestelijk leven 
Professionele retraitebegeleiding, Bijbellezen en gebed, 
stiltemomenten en wandelingen in de natuur zijn de 
ingrediënten van de individuele vijfdaagse retraite.  
De retraite is van maandag tot vrijdag.

Kijk voor meer informatie, aanmelden en kosten op de website 
www.pdcdeherberg.nl.

Kom-op-adem midweek Individuele retraite

https://pdcdeherberg.nl/voor-wie/retraite/
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De Herberg is een pastoraal centrum. Pastoraat komt van 
het Latijnse woord ‘pastor’, dat herder betekent. Jezus is de 
Goede Herder. In ons pastoraat bieden we herderlijke zorg, 
in het spoor dat Hij wijst. Samen zoeken we naar de weg 
die Hij wijst. 
Een goede herder zorgt goed voor zijn schapen. Hij leidt 
ze en beschermt ze. Hij verzorgt ze en geeft ze aandacht. 
In de naam van Jezus Christus willen we op die manier het 
pastoraat vormgeven. Zoals een schaap dichtbij de herder 
moet blijven, zo proberen we onze gasten dicht(er) bij Hem 
te brengen. We luisteren naar Zijn woorden, we kijken 
naar Zijn daden. In de kern gaat het om de ontmoeting met 
de Goede Herder Zelf. Die ontmoeting kan plaatsvinden 
tijdens individuele gesprekken met begeleiders en 
vrijwilligers, door te luisteren naar de Bijbel en daarop te 
antwoorden, door gebed. Alles waarin iets van herderlijke 
zorg getoond wordt.

De Herberg als pastoraal centrum
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In een prachtige 
wandel- en 
fietsomgeving
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Als je iemand van buiten de regio vraagt 
waar Oosterbeek aan doet denken, dan 
wordt al snel de Slag om Arnhem in 
1944 genoemd. Er is echter ook een ander 
Oosterbeek, dat van schrijvers, villa’s en 
buitenplaatsen. We nemen je graag mee 
naar deze andere kant van Oosterbeek, de 
prachtige omgeving van uiterwaarden, 
bossen en landgoederen. 

Wil je ook genieten van dit prachtige  
stukje Nederland? 
 
We hebben vier mooie wandelingen uitgezet. Het 
boekje met Herbergwandelingen is verkrijgbaar bij 
de Herberg. De Herbergwandelingen brengen je in 
beweging, doen een beroep op het bewonderen van de 
natuur en laten je ook nadenken. Er zijn wandelingen 
die je met gezin of vrienden kunt doen, maar er zijn 
er ook die je uitdagen om eens alleen te gaan en na te 
denken over de vragen rond je (geloofs)leven. 

Rond Oosterbeek loopt het Rosandepad, een 
wandelroute die als mooiste Klompenpad van 
Nederland te boek staat. Tochten over de landgoederen 
van Duno, de Lage Oorsprong en de Hemelse berg 
zijn echter ook zeer de moeite waard. Of wandelen op 
landgoed Mariëndaal met de Christuskoepel en de 
groene bedstee. Hoe dan ook, de omgeving van PDC 
de Herberg nodigt onze gasten uit om te bewegen, te 
bewonderen en te bezinnen.  
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Melinda Versluis  
uit:   Ede
wat:    Receptioniste
sinds:   2020

“Werken in de Herberg is 
liefde en aandacht geven, maar 
nog veel meer ontvangen!” 

Wat beweegt vrijwilligers om zich in te zetten?

Tonny Bos  
uit:   Nieuwveen
wat:   Gastvrouw
sinds:   1998 

“Iets doen voor een 
ander maakt blij. Ik ben 
dankbaar dat ik het al zo 
lang mag doen.”

Maaike van den Hil  
uit:   Papendrecht

wat:   Vrouwengroep
sinds:   1992 

“Het werk van de Herberg  
mogelijk maken door met een  

groep dames te gaan schoonmaken. 
Mede door de hartelijke ontvangst 

in de Herberg is het gezellig om  
dat met elkaar te doen.”

Mirjam Mulder 
uit:   Bleskensgraaf

wat:   Vakantie vrijwilliger
sinds:   in de zomers van  

2016 tot 2022

“Door de sfeer in  
de Herberg bloei  

ook ik op.” 
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My Linh Pham

uit:   Wijchen
wat:    Diaconaal medewerker
seizoen:   2023

“Je wordt zelf het rijkst als je 
anderen helpt zonder er iets 
voor terug te verwachten.” 

Wil je je ook gaan inzetten voor onze gasten?  
Mail Rein of Caroline via vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

Helma de Vries  
uit:   Amersfoort

wat:   Bestuurslid, voorzitter
sinds:   2020

“In de Herberg ervaar je dat er  
met hart, hoofd en handen naar  

de ander wordt omgezien en  
Gods liefde en genade handen  

en voeten krijgt voor iedereen.  
Daar draag ik graag aan bij.” 

Kees en Carla 
Visser 

uit:   Alblasserdam
wat:   Weekendkoks

sinds:   2015 

“Fijn om met hart  
en handen te dienen  

in de Herberg.”

Gerrit Klaassen 
uit:   Hulshorst
wat:    Onderhoudsvrijwilliger
sinds:   2019

“Doen wat je doen kunt 
voor je naaste.” 
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Gun een gast herstel!
Per gast
€ 2.000

Streefbedrag
€ 50.000

20 nieuwe stoelen

€ 3.000
Renovatie en 

verduurzaming van 
PDC de Herberg 

€ 100.000

Gast Kim

Scan de QR-code 
voor meer informatie of uw 
jubileumgift of ga naar onze  
website www.pdcdeherberg.nl

https://pdcdeherberg.nl/steun-ons-werk/
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Doe mee. Kom in  
actie voor de Herberg!     

Ontbijtservice Lever je bakblik in en  
ontvang een taart terug

2e kansjes markt met  
2e handsproducten

Kampvuuravond

Zwemmen/ 
fietsen/steppen 
voor de Herberg

Talentenveiling

Rommelmarkt

Gemeentemaaltijd 
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dragen  
                              ons?

Wie

Gedragen door de christelijke gemeente 
Diaconieën uit het hele land hebben in 1993 de oprichting van 
de Herberg mogelijk gemaakt. Op een andere manier was de 
Herberg er nooit gekomen en ook nooit in stand gebleven. De 
Herberg mag als verlengstuk van het pastorale en diaconale 
werk in de plaatselijke gemeente al 30 jaar een tijdelijke plek 
bieden voor mensen, die beschutting tegen de storm nodig 
hebben. De Herberg bestaat bij de gratie van de christelijke 
gemeenten. Niet alleen omdat zij gasten doorverwijzen, zorg 
dragen voor een groot deel van de financiën en vrijwilligers 

enthousiasmeren, maar vooral omdat zij achter het concept van 
de Herberg staan. Als dit niet zo zou zijn, dan zou de Herberg 
haar bestaansrecht verliezen. 

De Herberg krijgt geen overheidssubsidie. De gasten betalen 
een eigen bijdrage voor hun verblijf in de Herberg en deze 
dekt ongeveer de helft van de kosten. De Herberg kan als ‘huis 
van de kerk’ aan haar gasten pastorale zorg blijven bieden als 
diaconieën uit het hele land het werk van de Herberg structureel 
blijven ondersteunen met een collecte, gift of vaste bijdrage. 
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dragen  
                              ons?

Op de hoogte blijven 
Door ons magazine Uit de Herberg 
wordt iedereen die PDC de Herberg 
een warm hart toedraagt op de hoogte 
gehouden van de werkzaamheden. 
Wil je blijvend op de hoogte gehouden 
worden, meld je dan aan voor het 
(digitale) magazine ‘Uit de Herberg’ 
dat 4 x per jaar verschijnt, via 
uitdeherberg@pdcdeherberg.nl.
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“Een plek om te schuilen en ondanks dat er nog 
een hele weg te gaan is: ik ben hier volgestopt 
met liefde en hoop voor de toekomst.”

“Een plek om tot rust te komen en 
te herstellen. Daarbij genieten van 
een prachtige omgeving.”

“Ik kwam voor rust  
en kreeg Gods vrede.”

Gasten over de Herberg “Veel meegemaakt  
met ons zoontje, waardoor 

ik even afstand moest 
nemen om alles te  

kunnen verwerken.  
Ik was op de Herberg  

om alles een plekje  
te kunnen geven en weer 

de rust te krijgen in  
geest en lichaam.  

De Herberg, een plek  
voor iedereen, waar je 

jezelf kan en mag zijn.”
Gast Kim    


