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Hey, zoek je betekenisvol vakantiewerk?!
Hey, jij daar! Wil je gratis met een vriend/vrien-
din op vakantie, terwijl je werkervaring opdoet 
en wat voor anderen betekent? Kom vakantie-
werk doen bij de Herberg! In ruil voor kost en 
inwoning zorg je voor de gasten uit de Herberg 
door bijvoorbeeld koffie te zetten, de maaltijd 
te verzorgen of hun kamer schoon te maken. 
Je werkt samen met een paar andere jongeren 
en je woont met hen in het appartement in 
het Koetshuis. Geniet in je vrije tijd van leuke 

uitjes. Bekijk een mooie zonsondergang bij het 
pontje, maak een wandeling in het bos achter 
de Herberg of ga gezellig shoppen in Arnhem. 

Ben je zestien jaar of ouder, geef je op voor een 
paar weken vakantiewerk en beleef een onver-
getelijke tijd!

Op een rijtje: 
Wie? Jij! Samen met een vriend(in)  
of meer dan twee mensen mag ook! 
Wat? Vrijwilligerswerk en gratis op  
vakantie tegelijk
Waar? In de Herberg in Oosterbeek, een 
plek waar mensen naartoe gaan  
die het nodig hebben om even in een  
andere omgeving te zijn, een omgeving  
van rust en liefde
Wanneer? In juli/ augustus
Waarom? Omdat de gasten jouw  
zorg nodig hebben, het heel goed is  
voor je persoonlijke ontwikkeling  
en wij jou die vakantie gunnen!
Hoe? Stuur een berichtje naar  
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. 

Meer informatie?
Scan de QR-code!

Zien we je snel?!  
Hannah en Rosannah
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In deze eerste uitgave in 2023 van ‘uit de Herberg’ 
nodigen wij u van harte uit voor onze open dag op 
zaterdag 3 juni a.s. Gedragen door 340 kerkelijke 
gemeenten uit het hele land, werden de deuren 
van de Herberg 30 jaar geleden op 2e Pinksterdag 
1993 geopend.

We zijn de Heere dankbaar voor de vele gemeen-
ten die de Herberg vanaf de start trouw steunen, 
maar ook voor de gemeenten die later mee zijn 

gaan dragen. Verwonderd dat de Herberg, als verlengstuk van het 
pastorale en diaconale werk in de plaatselijke gemeente, al zoveel jaren 
een tijdelijke plek mag zijn voor mensen die beschutting tegen de 
storm zoeken. Mensen die tot rust en op adem mogen komen! Dank-
baar voor de trouwe inzet van steeds weer voldoende vrijwilligers die 
vanuit de liefde van Christus dit werk doen voor onze gasten.

Zo mag de Herberg in Oosterbeek als huis van de kerk al 30 jaar een 
bijzondere plek zijn, waar het Woord iedere dag opengaat en samen 
gezongen en gebeden wordt. In deze ‘uit de Herberg’ kunt u lezen hoe 
God het werk van de Herberg zegent, wonderen doet en onze gebeden 
hoort. Blijft u met ons meebidden?  Dat het werk van ons als team en 
alle vrijwilligers tot eer van God mag zijn en zo tot zegen van onze gas-
ten. En dat de Herberg ook in de toekomst een huis mag blijven waarin 
we smarten delen en mogen zien hoe Gods liefde harten heelt.

Een hartelijke groet uit de Herberg,
Henk Meuleman



bijbelstudie   
Arjen Grobbe gastenbegeleider

Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

1 Genesis 1: 26 en 27
2 Johannes 3: 16 en 17

De Bijbel vertelt ons dat we als mensen 
geschapen zijn door God. We zijn niet 
zomaar ‘poef ’ ontstaan, langzaamaan 
gegroeid of over een lange tijd geëvolueerd. 
Nee, de Bijbel vertelt: ‘God zei: “Laten Wij 
mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op 
Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen 
van de zee en de vogels van de hemel, over 
het vee, over de hele aarde en over alles wat 
daarop rondkruipt.” God schiep de mens als 
zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep 
Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij 
de mensen.’1  Wij mensen zijn er, omdat God 
dat wilde. 

Niet alleen de mens is een schepsel. Voordat 
God de mens schiep, had Hij al heel veel 
geschapen. Maar alleen de mens is naar Gods 
evenbeeld geschapen. We lijken op God. Juist 

die gelijkenis met onze Schepper geeft 
ons als mensen een bijzondere positie. 
Iedere man of vrouw laat in het mens-zijn 
iets zien van God. Dat alleen al geeft aan 
iedere mens waarde. Dat mag u tot u door 
laten dringen: ik ben een mens, dus ik ben 
waardevol.

Voor iedere beelddrager van God geldt, dat 
het een beschadigd beeld is. De wereld is 
niet alleen maar goed. Het leven op aarde 
verminkt en verwondt ons door zonde en 
gebrokenheid. Maar iedere man of vrouw 
blijft van waarde. Daarom is het goed als 
mensen kunnen bijkomen of uithuilen. 
Als hun lichaam voeding en rust krijgt. 
Als hun wonden verzorgd worden. Als er 
herstel of groei komt in de relatie met God, 
met andere mensen en met zichzelf.

De mens - een relationeel      schepsel van God 
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Hierboven stelde ik dat we er als mensen zijn 
omdat God dat wilde. Dat klonk misschien als 
‘een waarheid als een koe’. Maar hebt u zich 
weleens afgevraagd waarom God dat wilde? 
Hij had het niet hoeven doen. Een volledig 
sluitend antwoord geeft de Bijbel niet.  
Maar een rode lijn die door heel de Bijbel 
heen loopt, is die van de relatie. In Genesis 1 
lazen we al dat God de mens mannelijk en 
vrouwelijk schiep. In Genesis 2: 18 lezen we: 
‘Het is niet goed dat de mens alleen is…’. 
Adam ontvangt Eva als helper en als een 
medemens om niet langer alleen te zijn. God 
Zelf gaat relaties met mensen aan, eerst met 
Adam en Eva en daarna met vele anderen. 
In heel de Bijbel lezen we hierover. Hoe vaak 
niet wordt er in het Oude Testament een 
relationeel beeld gebruikt wanneer het gaat 
over de HEER en Zijn volk.

Hoe vaak klinkt ook niet het woord liefde, 
een relationeel begrip. In Johannes 3: 16 
zegt Jezus Zelf: ‘Want God had de wereld 
zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft 
gegeven…’. Dit vers hoort tot de bekendste 
verzen uit de Bijbel, maar hebt u ze wel 
eens echt tot u door laten dringen? Want 
God had mij zo lief dat …. Jezus kwam om 
eeuwig leven te geven en om te redden.2

We zijn als mensen relationeel geschapen 
door God. Om in verbinding te leven met 
Hem, met andere mensen en met Zijn 
andere schepselen. Daar waar die relaties - 
in al hun gebrokenheid - aandacht krijgen, 
worden we meer mens zoals God het 
bedoeld heeft. Aandacht vanuit liefde en 
Gods genade. Met hoop, juist omdat God 
liefde is.

De mens - een relationeel      schepsel van God 



mens in relatie
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Gast Mariska in gesprek met gastenbegeleiders  
over de pastorale begeleiding

6

Mariska (44) heeft een drukke baan in de zorg en een gezin met drie kinderen. Ze meldde zich 
aan met burn-out klachten.  Ze verbleef zes weken in de Herberg. In dit interview spreekt ze 

Bea Sonneveld (hoofd gastenbegeleiding) en Aline de Boer (gastenbegeleider).

Mariska: Ik ben zes weken bij de Herberg 
geweest en heb gemerkt hoe bijzonder 
het verblijf in de Herberg was en hoe goed 
de begeleiding was. Mag ik jullie daar wat 
 vragen over stellen?  
Aline: Zeker. En Bea en ik willen ook 
graag jouw ervaringen horen, Mariska. 
Ik denk dat het gesprek hierover erg kan 
helpen om de drempel te verlagen voor 
anderen.

Het eerste gesprek (intakegesprek)
Mariska: Toen ik op intakegesprek kwam, 
mocht mijn man erbij zijn. Dat vond ik fijn, 
want ik was best zenuwachtig. Gelukkig viel het 
mee. De vrouw bij wie ik het gesprek had, stelde 
me erg op mijn gemak. Het gesprek ging over 
allerlei terreinen van mijn leven. Doen jullie  
dat bewust?
Bea: Ja, we willen in dat eerste gesprek graag 
weten hoe het me jou gaat. Maar je bent nooit Aline



los verkrijgbaar. Ieder mens is geschapen in 
relatie. Dus we kijken ook hoe je in je belang-
rijke relaties staat. In jouw geval hebben we 
gesproken over je huwelijk en over jullie drie 
kinderen en hoe jij daarin geeft en ontvangt.
Aline: We vragen ook naar je achtergrond en 
het gezin waar je uit komt, omdat de relaties 
van toen de relaties van nu beïnvloeden.
Mariska: Jullie zijn geen GGZ. Toch vroegen 
jullie ook of ik een diagnose heb.
Bea: We vragen inderdaad of er een diagnose 
is gesteld, zodat we daar rekening mee kunnen 
houden. Daarbij benadrukken we dat je altijd 
meer bent dan je diagnose.  Dat geldt voor 
iedereen. Zoals je weet komen in de Herberg 
mensen met allerlei problemen: relatiepro-
blemen, depressie, problemen met familie 
of werk, rouw. 
De relatie met God en geloofsvragen zijn ook 
een belangrijk onderdeel van het intakege-
sprek. Het gaat om de hele mens en om zijn 
belangrijke relaties. Als je daarover meer wilt 

weten, in onze pastorale visie ‘Mens in relatie’¹ 
is dat uitgebreider verwoord. 

Het programma
Bea: Als het goed is, heb je dit ook gemerkt in 
het hele programma.
Mariska: Ja dat heb ik zeker gemerkt. Het te-
rugkerende dagritme ervaar ik als erg gezond.
De goede en lekkere maaltijden zijn een wel-
daad: ik hoef even niet te zorgen, maar mag 
ontvangen wat de vrijwilligers voor mij doen.
In de Bijbelstudies wordt aandacht besteed 
aan mijn relatie met God en met anderen. In 
de themaochtenden gaat het over onderwer-
pen die te maken hebben met mezelf in relatie 
met de ander. Daar heb ik zoveel van geleerd.
De creativiteit heeft me erg geholpen. Ik ben 
van mezelf niet zo creatief, maar ik heb van 
alles uitgeprobeerd en vond het nog leuk 
ook. Het was goed voor me om even ‘niet in 
mijn hoofd bezig te blijven’.  Er waren ook 
medegasten, die creativiteit gebruikten om 

bepaalde zaken te verwerken. Dat waren 
indringende werkstukken!

Burn-out
Mariska: Wat me opviel, was dat het in de 
gesprekken over mijn burn-out niet alleen ging 
over tot rust komen. 
Aline: Als mensen een burn-out hebben, kijken 
we hoeveel een mens geeft in zijn belangrijke 
relaties. Dat deed ik bij jou ook. We hebben 
samen gepraat over hoeveel jij geeft aan je gezin, 
in de kerk en in je werk en hoe je dat vroeger in je 
gezin van herkomst deed. Je hebt je als het ware 
‘leeg gegeven’.
Bea: Als we dit onderwerp behandelen in de 
themaochtend, praten we ook over de balans 
tussen geven en ontvangen. Veel mensen die 
hier als gast komen, hebben heel veel geïnves-
teerd in andere mensen. Dat is mooi, maar als 
dat van één kant komt of als mensen niet goed 
voor zichzelf zorgen, kun je burn-out klachten 
krijgen. Dat gaat trouwens ook aan de orde

1 De pastorale visie is te vinden op onze website www.pdcdeherberg.nl
7
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komen in de Kom-op-adem midweek ‘In  
Balans’ deze maand.

Gesprek met de echtgenoot
Mariska: Wat ik mooi vond, is dat je twee 
weken voor mijn vertrek ook mijn man en onze 
predikant bij het gesprek betrok. Dat vond ik 
best spannend, maar het bleek heel zinvol.
Aline: Wat vond je van dat gesprek?
Mariska: In dat gesprek kon ik vertellen wat ik 
de afgelopen weken bij de Herberg had gedaan. 
Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over 
wat ik nodig heb van mijn man als ik weer terug 
ben. En natuurlijk wat hij van mij nodig heeft. 
En we hebben ook gekeken hoe de kerk ons kan 
ondersteunen, zowel praktisch alsook pastoraal. 
Bea: We vinden het zo belangrijk dat de kerk 
het pastoraat, dat we tijdelijk hebben overgeno-
men, weer overneemt.

Verandering
Aline: Wat is er veranderd door je verblijf  

in de Herberg?
Mariska: In plaats van mezelf steeds zo sterk 
mogelijk voor te doen, kan ik nu aangeven waar 
ik mee zit en wat ik nodig heb van mijn man. 
We hebben afgesproken dat we een keer in de 
week een avond plannen om tijd te hebben voor 
elkaar. Ook naar de kerk heb ik aangegeven 
wat ik nodig heb. En naar de Here God toe uit 
ik mijn kwetsbaarheid en verlangen meer. Dat 
werkt bevrijdend.

Moeilijke momenten
Aline: Heb je ook moeilijke momenten tijdens 

je verblijf in de Herberg gehad?
Mariska: Ja zeker, vooral als het in de persoon-
lijke gesprekken en in de Bijbelstudie ging over 
de gebrokenheid van mijn leven. Onze zonden 
en onze zorgen, om het zo maar te zeggen. 
Zowel bij mezelf als bij mijn familie. Ik besef 
daardoor juist meer, dat we Gods genade en 
vergeving zo nodig hebben.

Natuur en bewegen
Aline: Hoe ervaarde je de omgeving van  
de Herberg?
Mariska: We werden erg gestimuleerd om te 
gaan wandelen. De natuur in Oosterbeek is 
erg mooi. Ik besefte hoe indrukwekkend Gods 
schepping eigenlijk is. Bewegen is goed voor 
mijn lichaam, maar ook goed voor mijn hoofd. 
De stress wordt minder als je in de natuur 
wandelt.
Bea: En hoe heb je dat gedaan toen je weer 
thuis was? 
Mariska: Ik heb gemerkt dat bewegen goed 

Bea
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kaartje van een gast

Beste Bea en alle medewerkers,
Januari 2018 kwam ik voor zes weken naar de  Herberg. Ik had vooral huwelijksproblemen. Mijn man en ik hebben, samen met Bea, in de kapel op onze knieën mogen bidden met elkaar voor ons huwelijk. 

Ik wil jullie graag laten weten dat  we in september 2022 ons 25 jarig  huwelijk mochten vieren!! Dit mede door al jullie hulp voor mij en mijn man. Met deze kaart wil ik jullie bemoedigen dat jullie werk wonderen verricht!! 

Veel liefs, xx

voor me is, ook zonder dat ik een topprestatie 
moet leveren. Daar hebben we het in de bege-
leiding over gehad. Ik heb me voorgenomen 
om thuis regelmatig ’s avonds een half uurtje 
te wandelen. Soms samen met mijn man, dan 
hebben we gelijk ‘quality-time’.

Tussen de muren
Bea: Veel gasten zeggen: Het zit tussen de  
muren. Op een of andere manier is God overal in 
de Herberg aanwezig en aan het werk.  Hoe heb 
jij dat gemerkt?
Mariska: Concreet denk ik aan de liefdevolle 
zorg, aandacht en ruimte om veel met God bezig 
te zijn.  Daardoor heb ik geleerd om kwetsbaar 
te zijn. En ik heb geleerd dat ik niet alleen hoef 
te geven, maar ook mag ontvangen. Je mag de 
liefde van God ontvangen, maar ook van andere 
mensen. Je bent een geliefd kind van God. En 
vandaar uit mag je de liefde weer doorgeven. 
Aline: Hartelijk bedankt voor het gesprek, 
Mariska! 



Wat meer dan 30 jaar geleden begon als een  
ontdekkingsreis, is inmiddels uitgegroeid  

tot een begrip in christelijk Nederland:  
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek.

10

De Herberg
bestaat 30 jaar!

de Herberg 30 jaar
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30 jaar lang financiële steun en meeleven uit de kerken
30 jaar lang een gastvrij huis en een rustplek voor onze gasten
30 jaar lang een open Bijbel, een plaats van muziek en gebed

30 jaar lang trouwe inzet van vrijwilligers, diaconale werkers, teamleden en bestuur
30 jaar lang genieten van ons karakteristieke huis in een prachtige omgeving

30 jaar lang warmte en naastenliefde

maar bovenal
30 jaar lang de zegen van onze God!

We zijn dankbaar voor deze 30 jaar Herberg.

We willen u en jou hartelijk uitnodigen om  
(opnieuw) kennis te maken met het werk van  

de Herberg op onze Open Dag 3 juni 2023.
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Nelise is in de Herberg verantwoordelijk voor de keuken en alles wat ermee 
samenhangt: hygiëne, inkoop, informeren en coachen van de vrijwilligers. 
Samen met gemotiveerde keukenvrijwilligers en diaconaal medewerkers 
zorgt ze voor gevarieerde en voedzame maaltijden. 

Wat is er bijzonder aan het koken in de Herberg?
Nelise vertelt: ‘Omdat we weten voor wíe we de maaltijden  
bereiden, koken we met extra liefde. Het is geen snackbar waar  
de eigenaar wel ziet wie er binnen komt lopen. Dat uit zich in hoe we 
omgaan met mensen die vanwege medische redenen een  

achter de schermen

Een kijkje in de keuken
Iedere baby die ter wereld komt, heeft vanaf dag één melk 
nodig. Opgroeiende kinderen hebben dagelijks voldoende 
goede voeding nodig. Dagelijks voedsel is levenslang nodig. 
Dat vinden we vanzelfsprekend.

Nelise
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Een kijkje in de keuken bepaald dieet moeten volgen. We proberen de maaltijden er voor 
iedereen aantrekkelijk uit te laten zien. En hebben aandacht voor de 
gasten tijdens het serveren van de maaltijd. Het is vaak een ontspannen 
sfeer aan tafel.’ 

Ze vervolgt: ‘Gasten en vrijwilligers praten over leuke, grappige 
en ontroerende, maar ook over minder leuke dingen, dingen die 
tegenzitten of tegenstaan. Het is fijn om open en eerlijk te kunnen zijn. 
Van het ene thema komen we soms op het andere. We luisteren naar 
elkaar. We bouwen elkaar op.’

‘Volgens het rooster dat gastenbegeleider Arjen Grobbe samenstelt, 
wordt er aan tafel een Bijbelgedeelte gelezen dat past bij het thema van 
de week. Heel waardevol om God als de Gever te bedanken en te eren. 
En zo onderdeel van het grotere geheel te zijn in relatie tot de mensen 
die we in de Herberg ontmoeten.’

Vrijwilliger Anne

'We proberen de maaltijden er voor iedereen 
aantrekkelijk uit te laten zien. En hebben aandacht 
voor de gasten tijdens het serveren van de maaltijd.'



Ons leven is vaak vol en druk. Dat kan goed 
zijn en je kunt met belangrijke en zinvolle 
dingen bezig zijn. Het kan echter zomaar 
gebeuren dat je in een bepaalde sleur terecht 
komt of dat er delen van je leven zijn die 
minder of misschien wel te weinig aandacht 
krijgen. Haast ongemerkt raak je vermoeid. 
Of je geestelijk leven verwelkt wat. Juist 
omdat ons mens-zijn verschillende kanten 
heeft en die kanten met elkaar samenhangen, 
beïnvloedt het een ook nog eens het ander. 
Hoe goed kan het zijn om eens even stil te 
houden en als het ware ‘uit de dynamiek 

van de hectiek te stappen’. Letterlijk afstand 
nemen en naar een andere omgeving gaan, 
om stil te worden en ook figuurlijk afstand 
te nemen. Tijdens een retraite kun je de tijd 
en de ruimte nemen om de verschillende 
delen van het leven eens te overzien en te 
overdenken. Om erover met God in gesprek te 
gaan. Om te luisteren naar wat de HEER er in 
de Bijbel over te zeggen heeft. 
Als retraitegast krijg je letterlijk ruimte, een 
eigen plek om te zijn en om te slapen. We 
zorgen voor maaltijden, zodat je lichaam 
gevoed wordt. Je kunt mee in ons dagritme 

en hoeft niet na te denken over structuur. 
We bieden gesprekken aan, zodat je van 
gedachten kunt wisselen en ook je geest 
gevoed kan worden. Samen en een-op-een 
doen we de Bijbel open en bidden we. Zo kan 
er in een paar dagen veel gebeuren. Tot zegen 
voor heel je leven.

14

retraite

Een retraite, heilzaam!
Steeds vaker weten mensen de weg naar de Herberg te vinden voor een retraite. 
Niet meteen een aantal weken weg van alles, maar wel een aantal dagen.  
We bieden hiervoor graag ruimte, want het kan heel heilzaam zijn om eens  
stil te staan en stil te worden. 

Heb je vragen of wil je je aanmelden? 
Bezoek onze website 

www.pdcdeherberg.nl, neem contact 
met ons op of stuur een mailtje: 

retraite@pdcdeherberg.nl. 



kort nieuws
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3 juni 
Open dag met 'proeverij' van Herberg-
activiteiten, om (opnieuw) kennis te 
maken met PDC de Herberg; meld je aan 
via info@pdcdeherberg.nl

11 november 
Concert met vooraf een wandeling. 
De beiaardiers Boudewijn en Lydia 
Zwart laten speciaal voor deze 
gelegenheid hun kamerbeiaard horen.  

Agenda

Even voorstellen

Voor al deze berichten geldt: 
voor meer informatie, zie de 
website, of bel of mail ons. 

Een gast vertrouwde me spontaan toe: ‘Ik moet 
zo denken aan die psalm “Waar liefde woont, 
gebiedt de Heer’ Zijn zegen, daar woont Hij 
Zelf ”. Nou, dat is dus hier!’. Zo begon mijn 
inwerkperiode op de Herberg. Door zelf mee 
te doen aan het programma voor de gasten, 
heb ik vanuit ‘de huid van de gast’ ervaren hoe 
het is om op de Herberg te zijn. Ik ben onder 
de indruk van de warme en liefdevolle plek die 
de Herberg is. Wat is het een zegen als je hier 
tot rust mag komen en weer nieuw perspectief 
krijgt om terug naar huis te kunnen gaan. 

Mijn naam is Monique van der Werf. Ik ben 
half februari begonnen en verantwoordelijk 
voor PR en communicatie. Graag ga ik, samen 
met collega’s, aan meer mensen vertellen 
wat de Herberg kan betekenen. Het aanbod 
en de zegen die we zien in levens van gasten 
verdienen het om breder gedeeld te worden! 
Helpt u, help jij ook mee?! 

Reageren? mvanderwerf@pdcdeherberg.nl

'Het aanbod en de zegen die 
we zien in levens van gasten 
verdienen het om breder  
gedeeld te worden!'
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KEURMERK
CHRISTELIJKE ZORG

Hergebruik van oud papier is niet alleen van belang 
voor het milieu. Het levert ook geld op. Een team van 
meer dan 20 vrijwilligers van de Protestantse Gemeente 
Kampen zet zich het hele jaar in om het hele proces van 
inzameling tot en met aflevering te verzorgen. Ook als 
het winter is en er door weer en wind papier opgehaald 
en weggebracht moet worden. 

De leden van de oud papiergroep hebben in december 
2022 maar liefst 24.120 kg papier ingezameld! Met de 
opbrengst steunen zij de kerkelijke gemeente Kampen 
en deze keer ook het werk van PDC de Herberg. 
Hartelijk bedankt! In het berichtje dat we ontvingen, 
wenst Gert Heldoorn namens de oud papiergroep de 
lezers veel enthousiasme, met de diepere betekenis 
vanuit het Grieks ‘en theos’, in God, toe.

Wie pakt enthousiast dit stokje over en 
bedenkt een actie om het werk en de gasten 
van PDC de Herberg te ondersteunen?

Oud papier 
levert geld op!


